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KOMERA!  

Hoe gaat het met jou? Nog gemotiveerd ? Ik hoop het !  

Klaar voor nog een verhaaltje?  

In een dorp leefde een man die MUKIZA heette. Alle kinderen 

waren b ang van hem. Als hij door  het dorp wandelde vluchtten 

de kinderen weg. Sommige waren zelfs gemeen tegen hem en 

maakten hem uit, omdat hij er gek uitzag.  

 

Maar er was ook een jongen die MUKIZA goed kende, omdat hij 

vaak op bezoek kwam bij zijn familie. De hele familie had veel 

respect voor hem.  

Op een dag, toen MUKIZA hun huis verliet, v roeg de jongen aan 

zijn vade r: P apa, waarom komt MUKIZA zo vaak bij ons? 

Waarom heb je zoveel respect voor hem?  

Zijn vader antwoordde: Lieve jongen meneer MUKIZA  zag er 

niet altijd uit zoals vandaag. Een paar jaar geleden was er 

brand in ons huis. Hij heeft jou  die avond gered. Hij i s jou uit het 

brandende huis gaan halen . Ik respecteer hem enorm en ik hou 

heel veel van hem!  Dankzij hem leef jij nu nog!   

Vragen?  Stuur me een mailtje : 

miriam.komerakids@ gmail.com  
 



16 Want God houdt zoveel van de 

mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan 

hen heeft gegeven. Iedereen die in 

Hem gelooft, zal niet verloren gaan, 

maar zal het eeuwige leven hebben. 17 

Want God heeft zijn Zoon niet naar de 

wereld gestuurd om de mensen te 

veroordelen, maar om door Hem de 

mensen te redden. 18 Iedereen die in 

Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. 

Maar iedereen die n²et gelooft, ²s al 

veroordeeld. Want hij heeft niet 

geloofd in de enige Zoon van God 

Joh 3:16-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Op het moment dat Jezus was 

gedoopt en uit het water kwam, zag 

Johannes de hemel opengaan. Hij zag 

de Geest van God als een duif uit de 

hemel komen en op Hem neerdalen. 17 

En een stem uit de hemel zei: "Dit is 

mijn Zoon. Ik houd heel veel van Hem. 

Ik geniet van Hem." 

Matt 3:16,17. 

 




